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 “22 jaar een licht voor zoveel gezinnen. Dank je, Els.” 
       “Els — onze onvermoeibare fakkeldraagster. Dank voor 22 jaar verbondenheid.”  
“Waar armoede ontmoeting werd, stond Els. Met hart en vuur.”  
“Jouw licht blijft branden in Het Lichtpunt. Dank je, Els.” 
“Met 22 jaar warmte, kracht en menselijkheid. Els, bedankt.”  
“Els gaf ons 22 jaar hoop. Nu dragen wij de fakkel verder.” 
“Voor ieder gezin een luisterend oor. Voor ons allemaal een inspiratie.” 
“Dankjewel, Els, om 22 jaar lang het verschil te maken.” 
“Jij was het licht voor vele gezinnen. Dat dooft nooit.” 
“Els — een hart dat straalt. Een nalatenschap die blijft.   

n 

t 



2 
 

In de kijker 
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De winternacht is koud en stil, 
maar warmte woont waar liefde wil. 
Een arm omheen, een blik vol pracht — 
zo wordt de kerst een zachte kracht. 
Sid 
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VOORWOORD 
Op 9 januari 2025 schreef Cisse, één van onze ere- Lichtpunters, een nieuwjaarsbrief naar Els.  

Hij wenste Els een succesvol 2025. Cisse vergezelde deze wens met enkele rake bedenkingen over 

actueel nieuws van dat moment. 

Wat Cisse niet kon weten was, dat onze wereld wel heel snel zou veranderen in 

2025, weliswaar niet in de goede zin,  en dat zijn bemerkingen spijtig genoeg ook 

nog voor 2026 zullen tellen.  

Die dag had hij tijdens het ochtendnieuws vernomen dat al de voetbalmatchen met succes waren 

afgewerkt. Omdat nu alle speelvelden ‘verwarmd’ zijn.     

Er groeiden grote vraagtekens boven zijn hoofd want tegelijkertijd kon men vernemen dat er geen plaats 

was voor daklozen bij deze bittere koude? 

Ook kwam Donald Trump, de Amerikaanse president, in het nieuws want hij ging de daklozen opruimen in 

de hoofdstad van Amerika.  

Vaststelling van Cisse was dat wij daar zelfs geen president als Trump voor nodig hebben om zo 

ongevoelig te zijn voor mensen die in armoede leven.  

En Cisse voegde er bij dat als we ooit massaal gedeporteerd worden wegens te arm en dus onbelangrijk  

er voor hem, nog altijd een “Lichtpuntje” is.  

Hij zal ons daar allemaal treffen. En dat maakt het toch wel een stuk aangenamer om niet rijk te zijn, 

financieel althans.  

Voor de voetbalgoden had Cisse nog een voetnoot: een weekje op straat slapen, is eens iets anders! 

Nu Kerst nadert zijn deze woorden goed op plaats en is de boodschap dat medeleven en samenhorigheid 

ons veel rijker maken dan materiële rijkdom.  

Ons Lichtpunt blijft daar voor gaan.  

Spijtig genoeg zijn er wel weer opnieuw leiders opgestaan die liever mensen deporteren en erger, laten 

doden. Gewoon omdat ze graag tonen dat zij macht hebben en zonder verpinken kunnen beslissen over de 

toekomst van mensen. En raar maar waar, die worden nog verkozen ook.  

Tijd dus om de waarden van ons Lichtpunt (medeleven, samenhorigheid en niet onmiddellijk veroordelen) 

bovenop de tafel te zetten.  

De kerstboodschap leeft in Het Lichtpunt en dat is een lichtpuntje voor de wereld van morgen.  

Een vrije vertaling van de nieuwjaarsbrief van Cisse door Mon 

 

 

 

 

 

De sneeuw valt stil, de wereld wit, een wonder dat in stilte zit. 
Kerst brengt rust, een zacht gezicht,  een glimp van hoop, een straal van licht. 

Sid 
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MOPPEN TAPPEN met EDDY 
• Waarom mag een kat niet dicht bij de computer komen? 

Anders eet hij de muis op.  

• Een dief komt op de slaapkamer van zijn slachtoffer binnen en zegt: “Ik zoek naar geld”.  

Het slachtoffer springt recht en zegt; “Laten we samen zoeken”.  

• Er staat langs de weg wel eens bordjes met: zachte berm. Waarom staan er geen 

met: harde berm? Daar krijgen ze de bordjes niet in de grond.  

• Waarom kun je een muis niet melken? 

Daar krijg je geen emmer onder.  

• Hoe noem je een ijsbeer met oorverwarmers? 

Laat maar, hij hoort je toch niet.  

• Een man bij de dokter zegt: “dokter kunt u iets doen aan mijn verstopte neus?” 

Zegt de dokter: “Oké , ik zal helpen zoeken”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jules wil zijn oude auto verkopen, maar het wil hem maar niet lukken. Iedereen die komt kijken vindt de 
250.000 km op de teller wel iets te veel. Op een dag vertelt hij zijn probleem aan een vriend. Deze zegt 
hem: ”er is een mogelijkheid om jouw auto toch gemakkelijk te verkopen. Het is wel niet wettelijk maar het 
werkt wel”. “Dat maakt mij niet uit” zegt Jules. Als ik hem maar kan verkopen”. “Ok zegt zijn vriend. Hier is 
het adres van mijn collega. Deze heeft een garage en kan voor jou de kilometerteller wel terug draaien tot 
50.000 km. Dan ben je hem zo kwijt”. Een week later komen beide vrienden elkaar terug tegen. “En? Heb je 
je wagen nu al verkocht?” “Waarom zou ik? Er staan pas 50.000 km op de  teller. Ik ben niet gek!” 
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Het Welleke dankt Els 
Op een dag, volledig onverwacht, stond Els naast mij met de vraag of 

ik het Welleke wilde maken. “Onze Jaak stopt ermee,” zei ze. En zo 

rolde ik, zonder het te voorzien, binnen bij Het Lichtpunt. Intussen zijn 

we 12 jaren (en 36 edities) verder met telkens drie edities per jaar en 

weken van intensief werken om vanaf een leeg blad een volwaardig 

Welleke te maken. In al die tijd had ik nauw contact met Els, die nu 

stilaan de fakkel doorgeeft. 

Dat het Welleke uitgroeide tot zijn huidige, herkenbare en rijke vorm, is een grote verdienste van 

Els. Wat begon met teksten verzamelen en ordenen, werd dankzij haar visie en 

doorzettingsvermogen een echte redactieraad, die zij telkens opnieuw samenbracht om ideeën, 

taken en inspiratie te delen. Hoe zij er telkens weer in slaagde een nieuwe editie uit de grond te 

stampen, blijft voor mij bewonderenswaardig. De dag ná de redactie vergadering volgde steevast 

een verslag, een takenlijst, en hop — daar gingen we weer. 

Samen puzzelden we verder: Welke artikels ontbreken nog, welke foto’s passen erbij, hoe geven 

we het blad een vrolijk jasje? Met Pasen wat eitjes, met Kerst lichtjes en 

warmte, altijd met zorg en smaak. En altijd met de nodige alertheid: zijn de 

moppen niet te scherp, niet te politiek?  

Voor mij bleef het eenvoudig: ‘wat Els wil, God die het wil �������(vrije vertaling 

van  Ce que femme veut, Dieu le veut!). Zij was de eindverantwoordelijke, “de 

chef”. En toch bleef ze meestal op de achtergrond! 

Beste Els, jouw inzet, jouw eenvoud, jouw respectvolle stijl, jouw zachte maar 

stevige hand — ze lieten hun sporen na.  

Het is zoals het leven gaat: een tijd van komen, een tijd van gaan. Je keuze om nu te stoppen is 

dik verdiend.  Ik wens je van harte rust, gezondheid, nieuwe kansen en het diepe gevoel dat je 

werk ertoe heeft gedaan. 

Dank je, Els — voor het vertrouwen, de samenwerking en de warmte. Jij bent, en blijft, een echt 

Lichtpunt. Tijd nu voor een nieuw leven. Het ga je goed!  

Maurice 

 

 

 

Een kind werd ooit in vrede geboren, 
de wereld vond haar hoop herboren. 
Nog steeds klinkt zacht die oude zin: 
vrede begint bij jezelf binnenin.  

Sid 
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Wie arm is moet keuzes maken 
 

Kiezen tussen een nieuwe bril voor de dochter of voor jezelf. Tussen groenten of medicijnen. 

Tussen de huur of een beugel. Tussen een doktersbezoek of een 

schoolreis. Tussen de psycholoog of de elektriciteitsrekening. En dat 

elke dag opnieuw. Niemand zou ooit deze keuzes moeten maken.  

In 2025 schuift Welzijnszorg een schrijnend én urgent probleem naar 

voren:  

gezondheidsongelijkheid. 

Armoede tast de gezondheid aan door financiële stress, uitgestelde 

zorg, slechte woonkwaliteit en een ongezonde leefomgeving. Mensen in armoede stellen 

medische zorg noodgedwongen uit, vinden geen arts of kunnen de medicatie niet betalen. Ziekte 

leidt op zijn beurt tot extra kosten én inkomensverlies. De cirkel is rond. 

Door deze cirkel ontstaat er gezondheidsongelijkheid, structurele verschillen in gezondheid en 

levensverwachting tussen bevolkingsgroepen. Die verschillen zijn géén kwestie van individuele 

keuzes, maar ze ontstaan door sociale, economische en omgevingsfactoren. Mensen die in 

armoede leven, worden vaker ziek én leven korter. 

De cijfers zijn alarmerend. Wie in een arme wijk woont:  

• heeft 51% meer kans op diabetes. 
• loopt 2,5 keer meer het risico om langer dan een jaar uit te vallen 

door ziekte  
• stelt vaker preventieve zorg uit: 70% meer kans om drie jaar geen 

tandarts te zien.  
 

arm maakt ziek, ziek maakt arm. 
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Geen zorg op twee snelheden 

Ons gezondheidssysteem lijkt op papier goed uitgebouwd, maar de realiteit voor mensen die 

chronisch ziek zijn én in armoede leven is anders. Wie ziek is, betaalt vaak dubbel: met geld én 

met tijd. Enerzijds zijn de medische kosten, in combinatie met het inkomensverlies vaak bijna 

onbetaalbaar. Anderzijds zorgen de wachtlijsten ervoor dat er kostbare (zorg)tijd verloren gaat.  

Er ontstaan twee snelheden in de zorg: wie kan bijbetalen, wordt sneller geholpen. Dat is 

onaanvaardbaar. 

Zorg op maat  

Veel mensen geraken de weg kwijt in het kluwen van zorg, instanties en rechten. Welzijnszorg 

pleit voor automatische toekenning van rechten, maar ook voor toegankelijke, begrijpbare en 

begeleide zorgverlening op maat. 

Een menselijk benadering en kennis over de impact van armoede op iemands leven is essentieel. 

Zorg op maat vraagt inzicht in hoe armoede iemands mogelijkheden beïnvloedt. Verder vraagt het 

begeleiding doorheen het complexe zorgsysteem. 

Betere levensomstandigheden, betere gezondheid  

Een goede gezondheid begint buiten het ziekenhuis. Wonen, onderwijs, inkomen, leefomgeving – 

al deze domeinen hebben een directe en indirecte invloed op gezondheid. 

Alleen met structurele investeringen in betere levensomstandigheden kunnen we 

gezondheidsongelijkheid écht aanpakken en werken we aan een gezonde samenleving. Daarom 

moet gezondheid een doel zijn in álle beleidsdomeinen. 

Heb je graag een poster om voor het raam te hangen? Neem er één mee uit ons lokaal. 

Getuigenis 
Zowel tijdens de Fakkeltocht als tijdens de Troostwandeling getuigde Patricia op een 
aangrijpende manier. We laten haar graag terug aan het woord in ons Welleke.    

Ik ben Patricia, getrouwd met Marc en samen hebben we 2 kinderen.  

Ons gezinsinkomen bestaat nu uit de invaliditeit van Marc, aangevuld met een 

klein dopje dat ik ontvang. Ik werk ook al 

10 jaar als wijkwerker bij het 

woonzorgcentrum Ter Vest. Ik 

ondersteun 2 uurtjes per dag en krijg daar 

4 euro voor, per uur. Ik help mee eten 

geven, opruimen en afwassen. Door de 

Wat moet er veranderen? 
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beslissing van De Wever verlies ik op 1 maart definitief mijn klein dopje, en dat maakt me zeer 

droevig. Op dit moment komen we juist toe. Soms zijn er maanden dat er rekeningen moeten 

blijven liggen en wachten tot de volgende maand. We wonen nu in een sociale woning. Het is ooit 

anders geweest. Deurwaarders die al onze spullen en die van de kinderen meenemen. We 

hebben gewoond in erbarmelijke omstandigheden. Een huis waar de schimmel op de muren 

stond. We hebben moeten werken met een budgetmeter, en het water werd afgesloten.  Altijd 

hebben we er voor gezorgd dat onze kinderen netjes waren en eten hadden. We spaarden het 

eten uit onze eigen mond om de kinderen wel de nodige maaltijden te kunnen geven. Voor ons 

moesten er geen nieuwe schoenen komen, dat geld besteden we dan voor de kinderen hun 

schoenen. De boeken voor school waren ook belangrijker dan voor onszelf zaken te kopen. 

Hierdoor is volgens mij onze dochter toch verpleegster kunnen worden. Wij zijn nooit op vakantie 

gegaan, we hebben wel geprobeerd om eens een daguitstap naar de zee te doen. Extraatjes in de 

winkel lukten ook niet, wij zorgden er eerst voor dat er eten op tafel kon staan. Naar de cinema 

gaan hebben we als gezin nooit kunnen doen. Maar als het aangeboden werd door Het Lichtpunt, 

dan konden we dat met ons gezinnetje doen en waren we zo blij. Voor extra dingen proberen we 

te sparen, zoals voor de feestdagen en voor de kermis in Balen om toch te kunnen gaan. Voor 

kerst heb ik altijd geprobeerd om kleine cadeautjes in de sokken met de beginletter van hun naam 

te steken. Onze sokken die bleven leeg. De kinderen begrepen niet goed waarom er niets in onze 

sokken zat. Er zijn ook jaren geweest waar we niets konden kopen voor Sinterklaas. Als moeder 

breekt het je hart, dat je kinderen stonden te huilen en Benjamin vroeg, mama ben ik dan zo stout 

geweest? En ze in hun klasje niet konden vertellen wat de Sint had gebracht. Dit doet als mama 

heel veel pijn.  

Patricia 

 

 

 

Daguitstap naar de Kust 
Een jaarlijks hoogtepunt. 

Op 30 augustus stapten weer heel wat Lichtpunters, goed op tijd en 

gepakt en gezakt op de bus richting Belgische kust. 

Een hele trip, maar het verkeer verliep vlot en al snel 

reden we de laatste kilometers. 

Was het niet dat de buschauffeur zich vergist had en 

ons wou afzetten aan de strandcamping De 

Zwinhoeve. Na heel wat maneuvers en applaus in de bus, zaten we uiteindelijk op de juiste weg 

Kerst is niet wat je krijgt, maar wat je geeft. 
Sid 

De mooiste kerstcadeaus passen niet onder de 
boom, maar in je hart. 
Sid 
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richting het natuurpark Het Zwin. 

Onze drie Zwingidsen waren al op post en we starten direct aan de wandeling door het Zwin 

Natuur Park. Onze ervaren Zwingids nam ons mee in het verhaal van de internationale luchthaven 

voor vogels. We ontdekten de Zwinvlakte. Snoven de zilte lucht op, bekeken zeldzame plantjes en 

kregen uitleg over de slikken en de schorren. 

Met de verrekijker bewonderden we fantastisch Zwinvogels. Zeer interessant! 

Na de wandeling was er heel even tijd voor onze picknick. Om even later door te rijden naar 

Blankenberge, waar iedereen kon genieten van nog enkele uren vrije tijd. 

Met ons groepje maakten we een fijne strandwandeling, gingen we een tasje koffie drinken, 

bezochten we enkele winkeltjes maar genoten we vooral van het mooie Belle Epoque Centrum. 

Het was blijkbaar de mooiste tijd van de 19e en 20e eeuw waarin de Europese burgerij een 

opvallende welvaart kende. 

Blankenberge ontwikkelde zich toen tot een belangrijke badstad met de grote bouwkundige 

realisaties voor het opkomende toerisme. En daar kunnen wij nu nog van genieten. Top.  

Na een dag vol indrukken en helemaal uitgewaaid, reden we moe maar voldaan en… recht naar 

Balen terug. Blij met de mooie dag. 

Crea- avond 

Wat was het weer leuk! In oktober knutselden we spookjes met 

wol. Maar we mochten ook papieren bloemen maken. De 

kinderen die mee knutselden amuseerden zich vooral met het 

bloemen maken. De groten staken allerlei spoken met bezem in 

elkaar. Lekker gezellig griezelen. Iemand was zelfs bang, haha. 

Maar het was dan ook bijna Halloween. Allee, dat was het dan. 

Op naar de volgende crea- 

avond. Hopelijk tot dan want het 

is altijd reuze plezant. Tot ziens en groetjes, Helga 
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MEER- MET- MINDER - GELD, DEEL 3 
(Deel 1 en 2 vind je terug in het vorige Welleke, editie najaar 2025  

Deel 4 vind je terug in dit Welleke op p18.) 

Eind mei kwamen we samen om tips te delen om meer met minder geld te doen. 

ETEN EN DRINKEN 

-Zelf koken i.p.v. uit eten gaan of 

klaargemaakt eten te kopen. 

-In reclame kopen, bv. 1+1gratis.  

-In eigen tuin of de Lichtpunt tuin groentjes 

kweken.  

-Op voorhand lijstjes maken.  

-Overschotten invriezen. 

-Naar de deel-ijskast gaan in Wezel.  

-Ruilen.  

-De huismerken van winkels kopen.  

-Water van de kraan drinken.  

- Kijken of facebookgroep: “Zonder honger 

naar bed.”  

-Bij sluitingstijd geven sommige winkels grote 

kortingen en/of ze hebben een “no waste”-

bak of een niet- verspillingsbak waar grote 

kortingen worden gegeven. 

-Uit eten gaan naar het Buurtrestaurant, Den 

Travoo of Apollon in Mol. 

-Er bestaat een app “Too Good To Go” die 

onverkochte producten van winkels of 

restaurants tegen lager tarief aanbieden. 

-Maak gebruik van de goedkopere winkels…. 

POETSPRODUKTEN en VERZORGINGSPRODUCTEN 

-In reclame kopen, bv. 1+1.  

-Zelf zepen maken 

-Koop het huismerk van de winkel. 

Aanraders: VARO-markt in Ezaart, Action, 

Zeeman, Wibra, Kruidvat.  

-Gebruik zuinig!  

-Gebruik de aangegeven hoeveelheid (is 

vaak minder dan je gebruikt).  

-Vraag staaltjes aan jouw apotheker. 

 

VRIJE-TIJD 

Ga naar het RAP op STAP- kantoor voor al 

jouw goedkopere daguitstappen en vakanties 

(als je er recht op heb). Vraag de 

voorwaarden in de Kruierie! 

-Zoek naar gratis evenementen op facebook. 

bv. WAT TE DOEN en vul datum in. 

-Een zalige wandeling.  

-Een bezoek aan de Keiheuvel.  

–Rustig rondkuieren in de bibliotheek.  

-Een boeiend boek lezen.  

-Familie of vrienden of Het Lichtpunt 

bezoeken. Dit is allemaal gratis. 

–Het gratis muziekterras in Balen in de zomer 

bezoeken. 

-Ga eerst eens naar rommelmarkten, 

garageverkopen, kringloopwinkels, MIN-MOL. 

-Doe eens mee aan een fotozoektocht. 
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MOBILITEIT 

-Heb je RECHT op “Verhoogde tegemoetkoming”? Vraag het bij je ziekenfonds! 

Je rijdt dan o.a. goedkoper (50 procent goedkoper) met trein en bus. Opgelet! Dit moet wel elk jaar 

terug aangevraagd worden bij de vervoersmaatschappijen. 

-Heb je recht op sociaal tarief? Dan kan je ook goedkoper met trein 

en bus. 

-Ook de gemeente geeft soms kortingen aan sommige doelgroepen. 

Vraag ernaar! 

-Deel een fiets.  

-Gebruik een deelwagen van de gemeente. 

-Koop samen een fiets of auto aan. Maak wel goede afspraken dan!  

Een quizavond om nooit te vergeten  
(met een spannende Ex Aequo) 

Een leuke woensdagavond stond volledig in het teken van plezier, spanning en een flinke portie 

gezonde competitie. De traditionele quizavond kreeg dit keer een verassende wending. Wat 

begon als een gezellige bijeenkomst onder vrienden, groeide uit tot een avond vol onverwachte 

plotwendingen, straffe antwoorden en een 

zenuwslopende eindscore.  

Op het einde van de quiz stonden twee 

ploegen nek aan nek met dezelfde score. De 

finale vraag, echt een hersenkraker, besliste 

over de nummer 1 van deze twee ploegen. 

De finale vraag en tevens de laatste 

beslissende vraag was: hoeveel jaar de 

juryleden samen waren. Onze hersencellen kraakten en we telden en hertelden om uiteindelijk er 

maar 4 jaar naast te zitten. En onze ploeg won! 

Maar niet getreurd. Alle scores lagen dicht bij elkaar hoor. En het bijzonderste was dat we een 

leuke avond hadden. Gezellig samen met de quizmaster die weer een leuke quiz in elkaar 

gebokst had. 

Dus je mag dat nog eens doen Wim. Je doet dat zeer goed. 
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 activiteitenkalender den travoo. 

  
Kennismaking met Den Travoo: 

Bij een gratis tas koffie of kom soep krijg je uitleg over het aanbod van Den Travoo. 

op 5 januari, 2 februari, 2 maart tussen 13u30 en 14u30. 

Digihelper in Den Travoo: 

Bij de digihelper kan je terecht met vragen over de PC en/of 

smartphone. 

Tijdens schooldagen elke vrijdag op afspraak om 9u en om 10u. Of 

je kan tussen 11u en 12u zonder afspraak langsgaan. 

Cursus starten met de PC: 

In deze cursus leer je de basis om vlot jouw PC of laptop te 

gebruiken. 

Start op 20 januari en eindigt op 10 februari. Telkens van 13u30-16u30. 

Cursus starten met de iPhone: 

In deze cursus leer je de basis om vlot jouw iPhone te gebruiken. 

Start op 3 maart en eindigt op 24 maart. Telkens van 13u-16u. 

Workshop AI: 

Wat is Artificiële Intelligentie en hoe kan je het gebruiken? 

Op 2 en 9 maart. Telkens van 9u-12u. 

Workshop foto’s: 

Hoe kan je foto’s van jouw smartphone op jouw PC zetten? Hoe kan je ze bewerken, opslaan, 

downloaden? 

Op 16 maart van 9u-12u. 

Workshop phishing en digitale veiligheid: 

Op 23 maart van 9u-12u. 

 Ann 

Interview met Els 
Hoe ben je er toe gekomen om Het Lichtpunt op te starten? 

Toen ik, heel lang geleden, de opleiding volgde voor pastoraal werkster mocht in mijn stage doen 

bij Actie Min en een jaar later bij Ons Huis in Mol. Zo kwam het onrecht ‘om in armoede te moeten 

leven’, heel dichtbij. Het raakte mij in heel mijn persoon. Daar is mijn medestrijd begonnen en 

kwam er de wens om in Balen een groep op te starten. Omdat ik tewerkgesteld werd als pastoraal 
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werkster in Balen, kwam die wens heel snel uit. Trouwens, sommigen van de Lichtpunt- 

vrijwilligers waren er vanaf de eerste dag bij. 

Wat was je motivatie om er zolang mee door te gaan? 

Het onrecht: dat mensen hun rechten worden geschonden. Zij krijgen ook minder of niet de juiste 

kansen. Hun stem wordt vaak niet gehoord. Dat zet hen heel dikwijls in een (vergeet)hoekje. Maar 

ELKE mens is het waard om iemand te mogen zijn en om gezien te worden. Ik wil hen zien. 
Maar ook de mensen zelf. Wat heb ik veeeel van hen geleerd! Ik 

ben er echt, echt echt een mooier mens door geworden. Elke dag 

mocht ik ervaren dat zij zoveel doorzettingsvermogen en 

oerkracht hebben. Soms in vreselijke omstandigheden. Wie ben 

ik dan om de moed te laten zakken? Dat heeft mij altijd extra 

kracht gegeven. 

En Het Lichtpunt geeft lichtpuntjes hé. Samen sterk. In groep is 

het gemakkelijker je te laten horen. Dingen aan te klagen. Maar 

ook binnen de groep krijgen mensen meer de kans om hun stem 

te laten horen. Want wie weet het best wat het is om in armoede 

te leven? Zijzelf natuurlijk. 

Ik heb veel mensen bij Het Lichtpunt enorm zien groeien. Omdat 

ze hun talenten mochten gebruiken of ontdekken. Dat geeft hen 

meer vertrouwen. Ze worden zelfzeker en assertief. En door 

samen te kunnen komen, geven we een netwerk aan elkaar. Ze 

maken vrienden onderling. 

Wat is er mooier en verrijkender om vanop de eerste rij hiervan 

getuigen te mogen zijn? 

Eigenlijk, heb ik nooit echt moeite moeten doen om er zolang mee 

door te gaan. Ik voel mij zo’n rijk mens dat met geen geld te betalen is. 

Had je zelf verwacht dat Het Lichtpunt zolang zou blijven bestaan? 

Daar heb ik nooit bij stil gestaan. Jaar na jaar groeiden we als groep 

en ik ben stillekes meegegroeid. En omdat de strijd nog niet gestreden 

is, mag het nog blijven doorgaan hé. 

Wat verwacht je van het bestuur in het komende jaar, dat ze gaan bereiken met Het Lichtpunt? 

Ondanks zoveel mooie ervaringen, koos ik ervoor om te stoppen op 1 januari 2026. Ik leg nu alles, 

vol vertrouwen, bij het bestuur neer. 

En alles wat komt… is goed. 
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Welke goeie raad kan je de mensen van Het Lichtpunt nog meegeven? 

Oeioei. Ik denk dat elke mens, op de eerste plaats, altijd bij 

zichzelf goede raad kan vinden. Zolang je 

eerlijk bent met jezelf. 

En… heb vertrouwen in jezelf! Je kan en 

bent meer dan je denk. En… samen sterk. 

Onderschat de kracht van een groep niet. 

Wat maakt jou gelukkig in je leven? 

Op dit moment? Af en toe gezellig samen zijn met de 

kleinkinderen, kinderen en 

schoonkinderen. En natuurlijk 

ook mijn beste vriend, mijn 

man. 

De natuur, de seizoenen. Een 

goed boek. Een mooie 

tentoonstelling, …. 

 

Wat is je grootste droom die je nog wil waarmaken? 

Het is een droom die ik als twintiger al heb. Ik wil als pelgrim, 

te voet naar Compostella de Santiago gaan. Een droom die 

ik nu (hopelijk) ga waarmaken. 

Heb je nog tijd voor hobby's te doen? 

Op dit moment heb ik weinig tijd. Maar ik heb altijd wel een 

boek waarin ik elke dag probeer te lezen. Als is het maar een 

paar bladzijden. 

Bedankt Els voor al die mooie jaren die je ons gaf, en we 

wensen jou heel veel succes met alles wat je nog wil bereiken.  

BEDANKT VOOR ALLES 

Patricia 

 

 

 

Kerstklokken luiden, ver en dicht, 
ze brengen vreugde, hoop en licht. 
Een nieuwe kans, een warme lach, 
een liefdevolle, stille dag. 
Sid 

De kou buiten, de warmte binnen, 
een tijd om even stil te bezinnen. 
Want kerst is meer dan pracht en 
praal,  
het is liefde — een universeel verhaal. 
Sid 
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Kerstshow: Eigen kweek 

Ja, ja, zo heet de show die wij met de Lichtpunters gaan opvoeren tijdens het kerstfeest. Nu ik 
deze tekst schrijf, komt het snel dichterbij, het kerstfeest.  

Ondertussen wordt er goed geoefend voor de show. 
Zang, dans, een mopje, kleding kiezen. Nog enkele 
verbeteringen en dan is het in orde! 

We kijken er al naar uit en hopelijk zullen jullie er 
allemaal van genieten. Als jij dit leest, is het kerstfeest 
alweer voorbij. Hopelijk was het een heel gezellig 
feest. 

Langs deze weg wil ik nog een dikke proficiat geven 
aan al de artiesten en aan Zjeen die voor de muziek 
zorgde.  

Eddy 

Caprese spiesjes met gehaktballetjes 
Voor 20 hapjes 

300 gr gehakt 
3 eetlepels paneermeel 
1 theelepel Iitaliaanse kruiden 
Peper en zout 

20 mini mozarella- balletjes 
20 blaadjes basilicum 
Zongedroogde tomaatjes 
Boter en prikkers 
 

Bereiding:  

1. Meng het gehakt met ei, paneermeel, Italiaanse kruiden, peper en 

zout tot een geheel. Draai ongeveer 20 balletjes van het gehakt. 

Verhit olie in de pan en schroei de gehaktballetjes op hoog vuur 

dicht. Zet het vuur vervolgens lager en gaar de gehaktballetjes.  

2. Neem een prikker en steek eerst een bolletje mozzarella erop, dan 

een zongedroogde tomaat, een blaadje basilicum en vervolgens het 

gehaktballetje. Herhaal dit met alle ingrediënten. 

 

Amedee had de gewoonte na zijn werk een café binnen te gaan en tegelijkertijd twee pinten bier te 
bestellen. Dat deed hij, omdat hij vroeger een goede vriend had, met wie hij regelmatig een pintje pakte. 
Zijn vriend was gestorven en als aandenken dronk hij steeds twee glaasjes bier. Maar op een dag kwam hij 
de kroeg weer binnen en bestelde maar één pint. De cafébaas vroeg wat er gebeurd was. 'Ik ben gestopt 
met drinken.' 
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WIST JE DAT…. 
-wij een besloten facebookpagina hebben? Het Lichtpunt 

Welzijnsschakel. En dit alleen voor Lichtpunters. Op deze 

facebook komen de vaak de laatste nieuwsjes. 

Wil jij ook af en toe gaan kijken? Meld je dan zeker aan. 

-wij ook een leuke websitepagina hebben? www. 

hetlichtpuntbalen.be Daar kan je alles terug vinden over Het 

Lichtpunt. Ook de laatste Wellekes en Terugblikken. En onder de rubriek ‘Ons verhaal’, allerlei 

filmpjes. De moeite om eens gaan te kijken. 

-als je suggestie hebt ons dit altijd mag laten weten? 

Kienen 
Een kienavond bewijst opnieuw waarom het elk jaar een 

succes is: het verbindt mensen, zorgt voor lachende 

gezichten, spanning als je nog maar 1 nummer nodig 

hebt, en de vraag misschien win ik vanavond wel? 

De prijzen waren extra mooi vandaag, kerstversiering 

met lichtjes, of je kon een leuk elfje winnen of een 

dwerg. 

Niet alleen de winnaars straalden, de hele tafel deelde 

mee in het plezier. Was er een dubbel kien, kreeg je 

toch nog een troostprijs. 

Het was wederom een leuke kienavond, en iedereen ging zo 

als gewoonlijk niet met lege handen naar huis want de 

kienvoorbereider had voor lekkere Halloween chips gezorgd 

dus bij het opeten van deze chips kon je nog eens aan het 

kienen terug denken. 

Daarom is het kienen zo leuk bij het lichtpunt, je bent geen 

massa geld kwijt en je gaat altijd met iets naar huis.  

 

Bedankt aan de organisatie om dit toch twee keer per jaar voor onze mensen te doen. 

 

 

 

 

Eén kaars kan duizend anderen aansteken zonder 
zelf te doven. 
Sid 

Een ster verschijnt aan ’t hemelruim, 
verlicht de wereld met haar schijn. 
Ze fluistert zacht naar de gezinnen: 
"Vrede woont waar harten beminnen". 
Sid 
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Afscheid van geliefden 
Het voorbije jaar moesten we afscheid nemen van geliefde Lichtpunters,  familie,  vrienden,  ….  

In dit Welleke willen we hen gedenken.  Even bij hen stil staan.  

Het gemist wordt met de volgende gedichtjes van Helga en Sid verwoord.  

Het is Kerstmis 
een feest dat we nooit vergeten.  
Met vele wensen voor liefdevolle mensen.  
Misschien een leuk cadeautje onder de boom,  voor vele alvast een mooie droom.  
Wij wensen u een vreugdevolle kerstmis en een heel gelukkig nieuwjaar.  
Maar ook aan de mensen die zijn heengegaan.  
Daar in de hemel.  We denken aan jullie.   
Helga 

“Ook al is Kerstmis anders dit jaar,  weet dat de liefde die ik voor jou voel er altijd zal zijn.  Jij bent 
een onmisbaar deel van mijn wereld. ” 
Sid 

MEER MET MINDER GELD, DEEL 4,  

vervolg op deel 3 blz 11…. 

VERZEKERINGEN/ ABONNEMENTEN 

-Twijfel je, ga dan naar het OCMW om het na te laten kijken!! 

-Herbekijk het sowieso jaarlijks. Dit kan door de verzekeraar of makelaar zelf of je gaat naar het 

OCMW. 

-Vergelijk goed en neem de goedkoopste. Opgelet, want is het TE MOOI OM WAAR TE ZIJN… is 

het meestal niet waar; bedrog! 

-ZET je VAKBOND stopt, als je op pensioen gaat of op 

invaliditeit valt.  

ONLINE KOPEN

  

-Vergelijk prijzen  

-Kijk de verzendkosten na  

-Koop niet bij onbekende sites Er zijn veel bedriegers! 

TELECOM/GSM/… 

-Niet te veel bellen.  

-Berichten sturen is gratis 

Onder de boom, vol licht en pracht, 
wordt liefde zachtjes verwacht. 
Niet om te nemen, maar te geven — 
dat is de zin van kerst en leven. 
Sid 
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-Heb je recht op “sociaal tarief”? Kijk het na! Vraag ernaar bij het OCMW of de sociale dienst van 

jouw ziekenfonds. 

-Regelmatig je abonnement nakijken (jaarlijks). Vraag je provider of het goedkoper kan voor jouw 

gebruik. Vergelijk ook providers. 

-Gebruik maken van een refurbished- toestel of een opgeknapt tweedehandstoestel. 

WOONINRICHTING 

-2-de Hands kopen.  

-Gratis op 

facebook (bv. bij 

Gij zijt van 

Balen). 

-In de kringloop 

neuzen.  

-In de solden 

kopen, of ruilen. 

-Op de 

rommelmarkt 

kopen.  

-Zaken recupereren  

-Zelf maken of laten maken  

-Bij goedkope winkels of webshops kopen. 

OPGELET! Chinese webshops zijn dan wel 

supergoedkoop, maar niet altijd gezond of 

veilig. Er is geen keurmerk zoals in Europa. 

En het kan echt niet de bedoeling zijn dat de 

kleding met giftige kleurstoffen jou ziek 

maken. Of een kind zich verwond aan 

onveilig speelgoed. Dus opletten!. 

DE ULTIEME TIPS om meer te doen met minder geld! 

BEZIN EER JE BEGINT. 

-Denk na voor je iets aankoop: Heb ik het wel 

nodig? 

-Kan ik het wel gebruiken? 

-Kan ik het betalen? 

-Is het TE MOOI OM WAAR TE ZIJN… dan 

is het meestal bedrog! Doe het NIET. 

-SPAAR voor je iets koopt! 

-VOORKOMEN  IS BETER DAN GENEZEN.
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Koken met Susie en Hanna, 
Op 17 september 2025 hebben we met een 10- tal Lichtpunters lekker gekookt met Susie en 

Hanna. 

Deze twee dames hebben ons geleerd hoe we een lekkere gazpacho konden maken. Dit is een 

pittige Spaanse koude soep, met paprika, tomaten, look en afgewerkt met komkommer en 

croutons... heel erg lekker. 

Vervolgens stond er couscous met frisse groentjes en kÖfte (gekruid gehakt naar keuze op een 

stokje) en vers gemaakte humus van kikkererwten, olijfolie en look op het menu. 

En natuurlijk was er ook een lekker zoet afsluitertje. Baklava, een heerlijk zoet gebak met honing 

en pistachenootjes. 

Dit alles hebben we gezellig samen opgegeten aan een mooi gedekte tafel.  

Top gedaan en zeker voor herhaling vatbaar.  

Bedankt Susie en Hanna 

Vicky 
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Kleurtekening 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het mooiste licht straalt niet van de boom, maar uit mensenogen. 
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Woordzoeker 
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Verantwoordelijke uitgever: Het LICHTPUNT-Welzijnsschakel Balen 

Gustaaf Woutersstraat 29,  2490 Balen 

het.lichtpunt@outlook.com 

Facebook: Het LICHTPUNT (Welzijnsschakel) 

Website: www.hetlichtpuntbalen.be 

 

 

 

 

 

 

Het LICHTPUNT is een vereniging die zich tot doel stelt samen te strijden tegen armoede en sociale 
uitsluiting.  Wij brengen mensen met en zonder armoede-ervaring tezamen.  Wij bieden tal van activiteiten 
aan,  wij hebben een eigen krantje en een eigen tuin, . . .  

We proberen een schakel te zijn met andere diensten,  verenigingen,  het OCMW,  DEN TRAVOO,  ….   

We gaan samenwerkingen aan.   

Wil jij met ons kennismaken? Dat kan op verschillende manieren.   

Per e-mail: het. lichtpunt@outlook. com     

Via onze website: www. hetlichtpuntbalen. be 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reageren op de artikels kan via het. lichtpunt@outlook. com 
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